
    Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

30 november  Voorganger: Ds. P. den Hollander. 

   Organist: Mevr. Willy Misker 

 

Paars 

Paars is de kleur van stil worden en ruimte zoeken 

vanuit de Bron tot inkeer komen 

en bevrijding vinden 

 

1e Adventszondag 

 

Orgelspel 

 

Welkom door  ouderling van dienst. 

 

Aansteken adventskaars. 

 

Het lied van Marijke de Bruijne : “In de harten van de mensen” eerst gelezen , 

dan gezongen. 

 

In de harten van de mensen   

leeft een eeuwenoud gerucht  

van een wereld die volmaakt was,    

waarvan God zag dat het goed was,   

lichtend beeld dat van ons vlucht.   

 

Votum en Groet  

inleidende woorden bij advent. 

 

Psalm 27 : 1 , 4 en 7. 

 

Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 

Waar is het duister dat mij onheil baart? 

Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 

in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 

Of zich de boosheid tegen mij verbindt 

en op mij loert opdat zij mij verslindt, 

ik ken geen angst voor nood en overval: 

het is de Heer die mij behouden zal! 

 

 



Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde, 

zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht. 

Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden 

die Gij eens zeide: ‘Zoek mijn aangezicht’. 

Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer! 

Verberg het niet, beproef mij niet te zeer! 

Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart, 

ik smacht naar ’t uur dat Gij u openbaart! 

 

O als ik niet met opgeheven hoofde 

zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 

O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 

dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! 

Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 

Hij is getrouw, de bron van alle goed! 

Wacht op de Heer, die u in zwakheid schraagt, 

wacht op de Heer en houd u onversaagd. 

 

Drempelgebed 

 

Lied: 444: 1 , 2 en 3. 

 

Nu daagt het in het oosten, 

het licht schijnt overal: 

Hij komt de volken troosten, 

die eeuwig heersen zal. 

 

De duisternis gaat wijken 

van de eeuwenlange nacht. 

Een nieuwe dag gaat prijken 

met ongekende pracht. 

 

Zij, die gebonden zaten 

in schaduw van de dood, 

van God en mens verlaten – 

begroeten ’t morgenrood. 

 

Kyriegebed 

 

 

 

 

 



Loflied : 33 : 1 en 8. 

 

Kom nu met zang en roer de snaren, 

gij volk, dat leeft van 's Heren recht. 

Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen 

een lofzang in de mond gelegd. 

Word'als nooit tevoren 

door wie Hem behoren 

t feestlied ingezet! 

Meld de blijde mare 

bij de klank der snaren, 

steek de loftrompet. 

 

Wij wachten stil op Gods ontferming, 

ons hart heeft zich in Hem verheugd. 

Hij komt te hulp en geeft bescherming, 

zijn heil'ge naam is onze vreugd. 

Laat te allen tijde / uwe liefd'ons leiden, 

uw barmhartigheid. 

God, op wie wij wachten, / geef ons moed en krachten 

nu en voor altijd. 

 

Leefregel : Rom.13 : 8  

 

Dienst van het Woord 

 

Lied: 333 (2x) 

 

Kom, Geest van God, 

maak onze harten open, 

dat Christus bij ons woning vindt. 

 

Lezing 1.  Jesaja 2 : 1-5. 

 

Evangelische. liedbundel 194: 1, 2, 3 en 4 

 

 Er is een stad voor vriend en vreemde diep in het bloemendal, 

 er is een mens die roept om vrede, die mens roept overal. 

Refrein:  Jerousjalajiem, stad van God,  

 wees voor de mensen een veilig huis. 

  Jerousjalajiem, stad van vrede, breng ons weer thuis. 

 

 



 Er is een huis om in te wonen voorbij het dodendal, 

 er is een vader met zijn zonen, zij roepen overal. 

Refrein:  Jerousjalajiem ….. 

 

 Er is een tafel om te eten voorbij het niemandsland. 

 Er is een volk dat wordt vergeten, dat volk roept overal. 

Refrein: Jerousjalajiem….. 

 

 Er is een wereld zonder grenzen, zo groot als het heelal. 

 Er is een hemel voor de mensen, dat hoor je overal. 

Refrein: Jerousjalajiem….. 

 

2e lezing  Matt 24 : 32-44. 

 

Lied: 751: 1, 2, 3. 

 

De Heer verschijnt te middernacht! 

Nu is nog alles stil, 

maar zalig hij die toch reeds wacht 

en Hem begroeten wil. 

 

Want ook als niemand naar Hem vraagt 

noch in zijn dag gelooft, 

zijn komst wordt door geen macht vertraagd: 

Hij heeft het zelf beloofd. 

 

Wie waakt er als een trouwe knecht, 

zijn meester toegedaan, 

dat als de Heer komt om zijn recht 

hij voor Hem kan bestaan? 

 

Verkondiging 

 

Lied: 445 : 1,2,3 en 4 

 

De nacht is haast ten einde, 

de morgen niet meer ver. 

Bezing nu met verblijden 

de heldere morgenster. 

Wie schreide in het duister 

begroet zijn klare schijn 

als hij met al zijn luister 

straalt over angst en pijn. 



 

Zo is ons God verschenen 

in onze lange nacht. 

Hij die de engelen dienen 

die eeuwen is verwacht, 

is als een kind gekomen 

en heeft der wereld schuld 

nu zelf op zich genomen 

en draagt ze met geduld. 

 

Hoevele zwarte nachten 

van bitterheid en pijn 

en smartelijk verwachten 

ons deel nog zullen zijn 

op deze donkere aarde, 

toch staat in stille pracht 

de ster van Gods genade 

aan ’t einde van de nacht. 

 

God lijkt wel diep verborgen 

in onze duisternis 

maar schenkt ons toch een morgen 

die vol van luister is. 

Hij komt ons toch te stade 

ook in het strengst gericht. 

Zijn oordeel is genade, 

zijn duisternis is licht. 

 

Dienst der dankbaarheid 

Gebeden met gezamenlijk gebeden Onze Vader 

 

Inzameling van de gaven:  1e Kerstpakkettenactie.  

       2e Pastoraat en Eredienst 

 

Slotlied 463 1, 2, 4 en 8 

 

Licht in onze ogen, 

redder uit de nacht, 

geldt uw mededogen 

nog wie U verwacht? 

 

 

 



 

Als der mensen trooster 

roepen wij U aan: 

noem de namelozen 

met een nieuwe naam! 

 

Bloesem in de winter, 

roze dageraad, 

wees ons teken dat de 

zon verschijnen gaat! 

 

Kyrie eleison, 

wees genadig, Heer! 

Breng ons naar de morgen 

wacht niet langer meer! 

 

Zegen van St. Patrick         

 

Orgelspel 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de lokalen achter de kerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuwsbrief 

 

Omzien naar elkaar 

Dhr. J. Hilberts, Wijkstraat, verblijft voor revalidatie in de Horst, Rondweg 97 

7825 TC Emmen.  

Dhr. A. Guit, Van Ekelenburgstraat, is tijdelijk op genomen in het Jannes van 

der  Sleedenhuis in Hoogeveen. Algemeen contactadres: Stephensonstraat 1, 

7903 AS Hoogeveen. 

 

Vandaag begint de Adventsperiode. Weken van verwachten en uitzien. Goed 

om dat samen te doen. Toch kan ziekte, verdriet en moeite je zo in beslag 

nemen dat je niet veel aandacht meer over hebt voor iets anders. Het kan 

helpen als er anderen met je meegaan en meedragen. Zoals die pelgrims die 

onderweg gaan en elkaar bemoedigen op de levensreis. Samen bidden we: 

 

God, onze Vader, 

wij zijn onderweg 

en willen U eenvoudig vragen bij ons te zijn, 

onze ogen te openen voor al het goede. 

Maak dat wij zusters en broeders zijn 

voor alle mensen die ons vandaag tegenkomen, 

door elke mens op de weg met eerbied te bejegenen. 

Laat ons geen oorzaak worden van droefheid 

voor anderen of voor onszelf. 

Bewaar ons allen in uw zegen. 

Amen. 

 

Open inloop / spreekuur bij ds. Gerda van Vliet 

Elke dinsdagmiddag van 12.30 – 14.00 uur bent u van harte welkom bij mij in 

de consistorie van de Zuiderkerk. Om even bij te praten of om wat met mij te 

delen of gewoon voor de gezelligheid.  

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: fam. Meulman 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Mevr. Dokter, Dennenstraat 12 

 

Kerkasiel Kampen 

Een delegatie van onze gemeente gaat op 30 december van 18.00 tot 20.00 

uur weer een kerkdienst verzorgen in de De Open Hof in Kampen. 

Het uitgeprocedeerde Oezbeekse gezin Babayants verblijft daar sinds 21 

november 2024 in De Open Hof. Al bijna een jaar hebben ze geen voet 



buitengezet en houden vrijwilligers het kerkasiel in stand. Het gezin uit 

Emmen woont ruim tien jaar in Nederland maar mag hier niet blijven. 

  

Wij hebben afgesproken om maandelijks een kerkdienst te gaan verzorgen. 

Hiervoor hebben wij u nodig. Wilt u ook een keer mee, geef u dan op bij  

Hilly Lanjouw of Albert Meijering. 

 

Diaconie collecte: Kerstpakkettenactie.  

De collecte van vandaag is voor een pakketje, die wij als Zuiderkerk gemeente 

als extraatje, geven bij het voedselpakket van de Voedselbank. We kopen het 

als diaconie deze producten, zodat de pakketjes allemaal gelijk zijn. Als u niet 

in de gelegenheid bent om naar de kerk te komen kunt u ook een gift 

overmaken (voor 19 december) naar de diaconie: NL69RBRB0851567320 

o.v.v. Kerstpakkettenactie. De diaconie 

 

Koffiemorgen Welput. 

Woensdagmorgen 24 september zijn de deuren van de Welput weer open voor 

iedereen. Het zou fijn zijn als we u dan ook kunnen begroeten.  

De koffie en thee staan altijd klaar op woensdagmorgen,  

een keer per 14 dagen, vanaf 10.00 uur in de Welput  

U bent van harte welkom. Loopt u ook binnen??? 

Inlichtingen bij Hennie de Haan, tel: 552559 en Lucia Meijering, tel: 551346 

 

Zondag 7 december 1e Adventszondag 

Voorganger Dhr. Ginus Oostingh. 

Organist: Mevr. Willy Misker 

Collecten:  1e Diaconie 

  2e Pastoraat en Eredienst 

  Uitgang: Project Moldavië 

 

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

 

http://www.pknnav.nl/
mailto:Nieuwsbrief@pknnav.nl

